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VIERING rond de SCHRIFT 

Zondag 9 mei 2021 

Kerk van de Eenheid in Christus 
Son 

 
 
 

Welkom en mededelingen 
gevolgd door moment van stilte 

 

Aanvangswoord 

Liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen 

ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet 

zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet 

aan en vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft 

ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 

 

Aansteken tafelkaars 

 

Muziek: Lb 8: 1, 3   

De coupletten 1 en 3 worden gezongen. 

Daarna wordt onder orgelspel tekst gesproken door de voorganger 

 

1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven – 

machtige God, gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

3. Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 

Intro 

Het is vandaag de vijfde zondag na Pasen. Het leven gaat door, zelfs 
dwars door de dood heen. Het doorgaande leven heeft alles te maken 

met liefde. Het zijn dan ook teksten over liefde die op het rooster 

staan. Tijdens de prediking houden we deze zondag de lofzang 

gaande. 

 

--- 

Bemoediging en groet  
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Kyriegebed met 3 x responsie Lb 367E 

 

 
 

Muziek: Lb 654: 1 -  Zingt nu de Heer, stemt allen in (gespeeld en 

gesproken) 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Lezen: Joh. 13: 34 t/m 35 

Lezen: Joh. 15: 9 t/m 17  
 

Muziek: Lb 653: 1, 3 (MP3) 

 

1.U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 
 

3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 

zijn ons ter lafenis gegeven, 

zijn doorgebroken in de tijd. 

O Gij, die als een bron ontspringt 

in elk die tot U komt en drinkt. 

 

Prediking  

enkele keren onderbroken door orgelspel van lied 791:  

Liefde, eenmaal uitgesproken 
 

Orgelspel 
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Muziek: Lb 791 : 1, 2 en 6 (MP3) 
1.Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

2.Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

6.Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

 
Gebeden, stil gebed 

 

Inzamelingen: 

Collectedoel: Noodhulp aan Syrische vluchtelingen 

Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 ovv Noodhulp Syrische 

vluchtelingen 

 

Muziek: Lb 657: 1, 2 en 3 (MP3)  
 

1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 

het lied op andere lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

Zegen met orgelspel  


